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StraatReünie Sweder van Zuy lenwe g  
De eerste van dit jaar! Maar het lijkt wel weer een mooie 
te worden.  
Zondag 3 mei is het zover, de huidige en voormalige 
bewoners worden uitgenodigd voor de reünie van hún 
straat, de Swede r van Zuylenweg.  
We starten als vanouds om 14 uur, om 15 uur een 
diapresentatie over de geschiedenis van Zuilen , toegespitst 
op de S weder van Zuylenweg  en we sluiten af om 17 uur.  
 

Een fraaie foto van de achterkant van de huizen aan de St. -
Winfridusstraat. Op d e voorgrond mist u de bebouwing van de 

Sw eder  van Zuylenweg, die komt nog . 
Foto  Het Utrechts Archief . 

 
 
 
 

De hierbij geplaatste foto geeft al een beetje aan dat we stukjes geschiedenis  van de straat oprakel en die nog niet algemeen 
bekend zijn ‘en toch leuk om te weten’.  
De toegang is gratis  (hoewel we een bijdrage in de kosten natuurlijk wel waarderen), we zijn rolstoeltoegankelijk en kijken uit 
naar uw komst. Da n  is het organisatorisch prettig als u even laat weten dat u komt (en met hoeveel personen ). Bel tijdens 
openingsuren  van het museum naar 06 20565655 of mail naar info@museumvanzuilen.nl  
 

Nog een tipje van de sluier.  
Om te voorkomen dat u denkt dat we de Sweder van Zuylenweg alleen bekijken vanaf de St. - Windfridusstraat toch ook een foto 
van de straat zelf:   

 

Hier ziet u dat het met de bebouwing toch nog goed gekomen is: de 
Sweder van Zuylenweg van af de St. - Willibrordusstraat .  
Het jaartal laat zich raden, maar is vermoedelijk zo rond 1945/1955. 
Hoewel het type voertuigen  –  en het geringe aantal ervan  –  er  een 
wat moeilijke inschatting van maakt. Links is nog net de winkel van 
slager Bosch te zien.  
 

Helemaal achteraan is nog de kooipaal in beeld, hij stond op de 
middenberm van de Burgemeester van Tuyll kade. Vanuit deze paal 
liepen de draden naar de verschillende telefoonaansluitingen in de 
omgeving.  
 

 
 

Op de hoek van de Sweder van Zuylenweg en de 
Hermannus Eloniusstraat zat de –  van  de Edisonstraat 
afkomstige –  schoenenwinkel van de heer Venem a.  
Wat veel mensen niet weten is dat de heer Venem a als 
officieel postadres de Hermannus Elconiusstraat  99 had. 
De eigenaar vond dat maar niks, die straat kende bijna 
niemand. Hij verzon een list: h et adres waarmee hij 
adverteerde werd Sweder van Zuylenweg 15a . Dat was e en 
niet bestaand adres , maar ’heel Zuilen’ wist hem te vinden.  
 
 
 
 
 
 
 

‘Feest, zon of regen? Venema schoenen kunnen ertegen.’ De heer 
Venema van de gelijknamige schoenenwinkel aan de Sweder van 

Zuylenweg  15a viel met deze etalage in de prijzen.  
 

 

Ook de w andeling door  de oudste buurtjes werd gewaardeerd . 

Op 19 april jongstleden werd de wandeling van het Museum van Zuilen door de oudste buurtjes  (van Ni euw - Zuilen) 
gelopen. Deze volgeboekte wandeling, werd ondanks de afzegging van voorzitter Paulus Jansen zeer gewaardeerd. 
Dat blijkt uit het gegeven dat dezelfde dag  al vier aanmeldingen binnenkwamen voor de wandeling op (Moederdag) 
10 mei door het Julianapark. Natuurlijk werd Paulus node gemist, maar Rob Steineba ch  en invaller Ruben Post 
hebben zi ch  blijkbaar uitstekend van hun taak gekweten.  Voor geinteresserden voor de tweede ronden van de 
Wandeling lang s de  oudste buurtjes  van Zuilen klikt u op deze link.  Heeft u interesse (omdat u de eerste editie 
gemist heeft) voor de wandeling door het Julianapark met de gidsen van het Museum van Zuilen, dan is 10 mei  de 
herkansing en is dit  de link  om  op  te klikken.  
In beide gevallen: we stellen niet graag iemand teleur, dus wacht niet te lang met uw aanmelding!  
 

https://www.museumvanzuilen.nl/wandelingen/de-oudste-buurtjes-van-zuilen/
https://www.museumvanzuilen.nl/wandelingen/julianapark/


Op zoek naar een leuk Moederdagcadeau?  
 

Boekje Jos van Sambeek  GEBOREN IN UTRECHT  
U heeft er al vaker over kunnen lezen. De in 202 4 overleden schrijver van de 
col u mn in het AD, met de rub riek Het Geboortehuis  heeft i n  zijn testament 
bedongen dat zijn erfenis naar het Museeum van Zuilen  moest, maar dat 
daarvan € 3.000 gebruikt moest worden voor de uitgave van een boekje met een 
bloemlezing uit de bijna 600 columns . 
Dat boekje werd vorig jaar, 28 mei, de geboortedag van Jos , gelanceerd. Met recht 
gebruik ik hier het woord ‘gelanceerd’de eerste druk was namelijk binnen 24 uur 
uitverkocht.  
Een tweede ongewijzigde druk werd besteld, ook die is inmiddels ruim 
uitverkocht en dus is besloten een derde druk te bestellen.  
Die is inmiddels binnen en de verkoop daarvan verloopt ook weer voorspoedig.  
Voor de liefhebber die het nog niet heeft: het is t e koop voor € 17,50 bij 
Boekhandel Broese aan de Oudegracht, Boekhandel Steven Sterk in de 
Servetstraat en Boekhandel Bijleveld aan het Janskerkhof.  
Maar natuurlijk gedurende de openingstijden (woensdag t/m zaterdag van 13 tot 
17 uur) ook in het Museum van Zuilen, Schaverijstraat 13 (in de 
Werkspoorfabriek).  
Opsturen doen we ook, maar dat kost 5 euro meer (porto en boekverpakking).  
 
 

 
 

 
 
 


