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Het stond al een tijdje in de
planning: er moest — vond
men - een officieel
afscheid komen van Wim
van Scharenburg.
Vanwege vakantie van de
nieuwe directeur en de
agenda van burgemeester
Sharon Dijksma werd het
uiteindelijk 25 februari.
Maar toen werd het dan ook
werkelijk een feest! Vele
tientallen vrienden, familie
en kennissen kwamen naar
de Werkspoorfabriek om
me de hand te schudden en ook de geschenken waren niet van de lucht.
In een perfecte organisatie kwam iedereen en alles aan bod. Van burgemeester Sharon Dijksma kreeg ik
de stadspeld van Utrecht opgespeld, maar — als kers op de taart — ook mijn vrouw Toos werd met de
stadsspeld geéerd voor de vele jaren dat zij meewerkte aan het succes van het Museum van Zuilen.
Zeer bijzonder was ook het eerbetoon dat dochter Fleur bedacht had. Er werden verschillende personen
uit de geschiedenis van het Museum van Zuilen geinterviewd: van de buurjongen Ben van de Brink, tot
burgemeester Jan van Zanen. Zij passeerden in korte filmpjes op een groot scherm tijdens het afscheid.
Voor het kunnen terugkijken naar deze interviews werd ook een qr-code gemaakt. En... (nu komt het!)
van de Werkgroep Directe Voorzieningen kreeg ik een stoeptegel met daarop deze code. (Overbodig te
zeggen dat hij al een paar dagen later werd gelegd!)
. ; —=—= Ook bijzonder is het dat deze stoeptegel werd opgenomen in
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stoeptegels met een qr-code die in de Zuilense straten
liggen, werden vastgelegd.

De oplettende lezer ziet
ook dat de tegel
aangeeft dat hij op de
: ‘Laan van Scharenburg’
Q7 ligt.
e - Dat is een verhaal van
— e lang geleden. Toen we
nog maar net woonden op de Amsterdamsestraatweg 573 — twee
deuren verden dan onze winkel op 569 — opperde een tante dat het
wel een leuk idee was op het pad naast het huis ‘Van
Scharenburgsteeg’ te noemen.
Dat ging me wat te ver. (U weet hoe bescheiden ik ben, toch?) Het LAAN VAN SCHARENBURG e
werd ‘Laan van Scharenburg’ en een vriend des huizes die bij de 7 L
gemeente Utrecht werkte liet voor ons een echt straatnaambord S b SR
maken. Vandaar dat op de tegel ook is gekozen voor deze titel. Nu de tegel ook is opgenomen in de UTM
word ik wel nieuwsgierig of de laan ooit officeel wordt.
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U snapt inmiddels dat ik terugkijk op een bijzonder en emotioneel afscheid als oprichter en later
directeur van het Museum van Zuilen. Iedereen die hieraan zijn steentje (!) heeft bijgedragen: hartelijk
dank!



Een dag later werd voor de tweede Lkeer de
Februaristaking Utrecht herdacht. Een mooie -
ingetogen - plechtigheid, georganiseerd door het
Museum van Zuilen in samenwerking met
Bevrijdingsfestival Utrecht. De herdenking werd
voorafgegaan door een lezing ‘Masterclass Persvrijheid
en Democratie’.

Aansluitend werden bloemen gelegd bij het
Februaristakingsmonument door loco-burgemeester
Linda Voortman en een dochter van de heer Van der
Steen, één van de stakers uit 1941.

De loco-burgemeester gaf ook te kennen dat zij graag
samen met de pas gedecorreerden op de foto wilde.

Eind 2024 is het Museum van Zuilen van start gegaan met
wandelingen door Zuilen. Deze wandelingen waren een
initiatief van de voorzitter van het Museum van Zuilen, Paulus
Jansen. Deze wandelingen — door verschillende wijken van
Zuilen - gingen niet alleen door de oude wijken, ook de
nieuwbouw van Zuilen, zoals Het Schaakwijk en Groen-Zuilen
werden bezocht.

Vanwege het succes van die wandelingen heeft Paulus Jansen
voor dit jaar ook weer een aantal wandelingen op het
programma gezet, op 22 maart door het Julianapark en op 19
april gaat de tocht door ‘De .oudste buurtjes van Zuilen'.

De wandeling die het Museum van Zuilen organiseerde op
zondag 22 maart werd gewaardeerd. Begunstigd door een
prachtig lentezonnetje gingen zij van start.

Zij werden meegenomen door onze gidsen Ruben Post en Rob
Steinebach, maar volgens de verhalen werd de show gestolen
door parkwachter Edwin. Dank je wel Edwin!

De ene wandeling is nog niet geweest of de volgende is al weer in beeld. Op 19 april gaat de wandeling door zoals
gezegd, de oudste buurtjes van Zuilen. Als u denkt: dat |;ijkt me wel wat, maar ik wil meer informatie, dan drukt u
gewoon op deze link.

Wacht daarmee overigens niet te lang alstublieft, er zijn al verschillende aanmeldingen binnen en de ervaring leert
dat 20 deelnemers echt het maximum is.

U heeft er al vaker over kunnen lezen. De in 2024 overleden schrijver van de
column in het AD, met de rubriek Het Geboortehuis heeft in zijn testament
bedongen dat zijn erfenis naar het Museeum van Zuilen moest, maar dat
daarvan € 3.000 gebruikt moest worden voor de uitgave van een boekje met een
bloemlezing uit de bijna 600 columns.

Datboekje werd vorig jaar, 28 mei, de geboortedag van Jos, gelanceerd. Met recht
gebruik ik hier het woord ‘gelanceerd’'de eerste druk was namelijk binnen 24 uur
uitverkocht.

Een tweede ongewijzigde druk werd besteld, ook die is inmiddels ruim
uitverkocht en dus is besloten een derde druk te bestellen.

Die is inmiddels binnen en de verkoop daarvan verloopt ook weer voorspoedig.
Voor de liefhebber die het nog niet heeft: het is te koop voor € 17,50 bij
Boekhandel Broese aan de Oudegracht, Boekhandel Steven Sterk in de
Servetstraat en Boekhandel Bijleveld aan het Janskerkhof.

Maar natuurlijk gedurende de openingstijden (woensdag t/m zaterdag van 13 tot
17 wuur) ook in het Museum van Zuilen, Schaverijstraat 13 (in de
Werkspoorfabriek).

Opsturen doen we ook, maar dat kost 5 euro meer (porto en boekverpakking).
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van Utrechiers



https://www.museumvanzuilen.nl/wandelingen/de-oudste-buurtjes-van-zuilen/

